
 

Startzondag 2025 

 

van de beide Protestantse gemeenten 

 

Haaksbergen Buurse  

en Usselo 

 

 

 
 

Verrassing 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkenden: 

Ouderling van dienst: Joke Pasman 

                             Theo van der Hulst 

Lector: Minke Versteeg 

Organist : Marion Röber 

Voorgangers: ds. Andrea Fuhrmann 

  ds. Wiebke Heeren 



WIJ ZINGEN : 216  

 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

BEMOEDIGING EN GROET 

V: De Heer zal bij U zijn. 



G: de Heer zal u bewaren 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer G: 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: 

en niet loslaat wat zijn hand begon. 

 

GEBED  

Wij zijn uw eerste liefde, God van genade en ontfer-

ming 

A: laat ons met hart en ziel, met heel ons verstand 

begrijpen welk teken U ons hiermee geeft, 

Zo kunnen we wel leven, ook wanneer wij alleen zijn en 

de donkerheid vat op ons hart wil krijgen, 

A: U schenkt altijd licht, dat is onze hoop. 

U maakt ons tot naasten, onszelf voor de ander en de 

ander voor onszelf, 

A: geef dat wij daarom steeds weer voor elkaar zul-

len bidden, ook voor de vreemden, de knorrige en 

afwijzende mensen. 

Zo hebt U ons bedoeld. 

A: Amen.  (de gemeente gaat zitten) 



 

WIJ ZINGEN: 150 b 

 

INLEIDING 

Wat gedachten uit de tafelgroepen bij de koffie 

 

MUZIKAAL INTERMEZZO, inleiding op de schriftlezing 

 

SCHRIFTLEZING: 1 Koningen 19 : 8 - 13 



VERKONDIGING, deel 1 

 

WIJ ZINGEN: 691 

 

2 De Geest van God is als een vuur, 

als vlammen felbewogen, 

verterend wat aan onrecht leeft, 

een gloed vol mededogen. 

Een vonk van hoop in onze nacht, 



een wenkend licht dat op ons wacht, 

een warmt‘ in hart en ogen. 

 

3 In stilte werkt de Geest van God, 

stuwt voort met zachte krachten, 

een wijze moeder die ons hoedt, 

een bron van goede machten. 

Zij geeft ons moed om door te gaan, 

doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel. 

 

VERKONDIGING, deel 2 

 

WIJ ZINGEN: 779 

  



2 Roepende ben ik geboren, 

woorden zonder klank of zin,  

wachtende wie mij zal horen, 

kind nog, in een pril begin. 

 

3 Stemmen hoor ik om mij spreken, 

nauwelijks tot mij gericht; 

dwalende in taal en teken 

Tast ik naar een lief gezicht. 

 

4 Als het dan begint te dagen 

En ik mens word, levenslang, 

en er listen zijn en lagen 

En ik zwak ben en ook bang, 

 

5 kom dan, levenslicht der mensen, 

in mijn kwetsbare bestaan, 

als een wachter aan de grenzen; 

Laat mijn licht niet ondergaan. 

 

AFKONDIGINGEN 

 

DANK- EN VOORBEDEN 



ONZE VADER  

 

INZAMELING VAN DE GAVEN 

1e collecte: KIA Indonesië 2e collecte: Ouderenwerk 

 

 

 

 

WIJ ZINGEN: 117d en 886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling: Alle volken, loof de Heer. 

  



886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

  



WIJ ZINGEN: 872 

 

Vertaling: Zing, prijs God 



 


